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‘Achteraf gezien was m’n 
tijd bij Kia de allermooiste’

Jarenlang was hij één 
van de topmanagers 
in autoland. Hij was 
chief operational 
officer en lid van de 
raad van bestuur van 
het miljardenbedrijf 
Kroymans Corporation.  
Maar eind november 2008 
trok de toen 48-jarige 
Milco de Vries de deur 
echter achter zich dicht. “Ik 
was er klaar mee. Nee, ik 
was niet uitgeblust, maar ik 
wilde een andere kant op, 
al wist ik niet precies welke 
kant. Inmiddels heeft De 
Vries zijn weg gevonden 
als aspirant, ofwel als 
agent-in-opleiding. Hij 
loopt op straat in een 
blauw uniform met 
één iel streepje op de 
schouder. “Lager dan ik 
kan je niet zijn, haha.”
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Ex-coo van Kroy-
mans Corporation 
Milco de Vries als 
aspirant-agent in 
Amsterdam-West: 

“De kameraadschap 
bij de politie is on-
overtroffen. Geen 
loze verhaaltjes 
maar klaarstaan 
voor elkaar.”
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Dan sprint iedereen naar buiten om direct hulp te 
bieden. Je hoort onderweg wel hoe de vork precies 
in de steel zit. Het is één voor allen, allen voor één. 
Dat vind je hier echt.”

Belachelijk salaris
Wat Milco de Vries in zijn vorige leven achterliet was 
natuurlijk ook vooral een fors salaris – “ik heb jaren 
belachelijk veel geld verdiend”- en de reisjes over 
de hele wereld, de prachtige auto’s en een positie 
die maatschappelijk aanzien gaf. Hij schuift de stoel 
naar achteren en gaat ontspannen achterover zitten. 

“Weet je wat het is? Als je er niet helemaal echt in 
opgaat, dan heb je het na verloop van tijd wel gezien. 
Mijn familie ook. Soms had ik een prachtige Ferrari 
bij me en dan zei ik dat tegen de kinderen en mijn 
vrouw. Die namen het meestal ter kennisgeving aan, 
eentje ging misschien even naar buiten om de auto 
van dichtbij te bekijken. Maar echt respons kreeg 
ik er niet op. Mooi toch?” De financiële stap terug 
dan? Een wijkagent komt op immers op niet meer 
dan 3.300 euro bruto per maand, een bedrag wat 
Milco de Vries als coo van Kroymans natuurlijk niet 
gewend was . “Ik heb een vrouw die mij met beide 
benen op de grond houdt - en altijd heeft gehouden. 
In de periode dat het niet op kon, wilde ik wel eens 
een groter huis en een nog grotere auto. Dan zei 
Annemieke: “Hoezo, ik woon hier prachtig. Ik ben 
tevreden en ik heb het naar mijn zin.” Nooit gedaan 
dus. En daar ben ik haar dankbaar voor. Het maakt 
een stap terug een stuk makkelijker.”
Ook de glamour en de reisjes kan hij gemakkelijk 
missen. Milco de Vries liet het allemaal achter zich 
zonder een traan te laten. “Op een gegeven moment 
heb je het wel gezien, althans ik. Een beetje pionieren 
door China is heel erg leuk, maar je bent ook weken-
lang van huis.” Over z’n maatschappelijke status 
heeft hij zich nooit druk gemaakt. “Mijn vrienden 
zijn altijd nog dezelfde. Ik heb ook nog steeds con-
tact met een aantal mensen waar ik in de Kroymans-
periode mee heb gewerkt. Er waren voor mij 

‘Bij Kroymans wist ik niet wat ik zag:  
directeuren die in demo’s van 
anderhalve ton reden en niet op 
zaterdag wilden werken’

Het politiebureau Amsterdam-West staat 
tegenover een kerk en naast een moskee. De 
functionaris achter de balie vraagt met een 

zwaar Amsterdams accent voor wie ik kom. “Milco? 
Oke, ik roep die grote wel effe voor je om.”  Milco 
de Vries blijkt niets veranderd. Inderdaad nog even 
groot, kort blond haar en de eeuwige ietwat spot-
tende glimlach rond de mond. Mijn opmerking over 
de ‘relaxte buurt’, blijkt een misser want zijn glim-
lach wordt een spottende lach. “Haha, dat meen je 
toch niet serieus? Statistisch gezien, is dit hier de 
buurt met zo ongeveer de meeste criminele activi-
teiten. Je krijgt hier te maken met alle vormen van 
criminaliteit: drugs gerelateerd, huiselijk geweld, 
gewapende overvallen, straatroof, noem maar op. 
Hier vind je het allemaal, het is hier de hogeschool 
voor de beginnende politieagent. Een aanzienlijk 
deel van de top zeshonderd  van criminelen vind je in 
deze wijk.” Ongeveer 85 procent van de bevolking in 
Nieuw-West is van Marokkaanse afkomst. Maar de 
agent-in-opleiding benadrukt dat de culturele ver-
schillen wel een rol spelen maar “dat planologisch 
gezien deze wijk jaren geleden helemaal verkeerd 
is opgezet.” 

Kameraadschap
De stap naar de politie lag eigenlijk niet voor de hand 

- en hij ook niet van de ene op de andere dag gezet. Als 
zakelijke hoogvlieger bij Kroymans naar aspirant-
agent op straat, het is nogal wat. “Dat klopt. Maar ik 
heb een geweldige vriend die ik al 35 jaar ken en met 
wie ik altijd contact heb gehouden. Hij zit zijn hele 
beroepsleven bij de politie en zijn enthousiaste ver-
halen hebben mij altijd gefascineerd. Maar ook het 
gewoon iets willen betekenen voor de maatschap-
pij, dat speelde ook een rol. Werken met mensen. 
Bovendien is de kameraadschap onder de politie-
mensen onovertroffen. Geen loze verhaaltjes, eer-
lijk, open en klaarstaan voor elkaar. Laatst hadden 
we een melding van een agent die hier iets verder 
op in een bedreigende situatie verzeild was geraakt. 
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wel mogelijkheden om een baan binnen de branche 
te krijgen, maar voor mij was het klaar.” 

Op knieën naar Kia terug
“Tot 2005 had ik een heerlijke baan bij Kia, die tijd 

is achteraf gezien de mooiste geweest. Het was een 
geweldig team met mannen als Thomas Pril, Hans 
Verhoef en de financiële man Arjan Verstoep, abso-
lute topmanagers. We hadden alle vrijheid en ver-
geet niet dat de cijfers uitstekend waren. Een enkele 
keer stak Frits Kroymans z’n neus eens om de hoek 
om even de sfeer te proeven en dan was-ie ook zo 
weer weg. Een van de laatste keren had ik net de 
kantine in een skihut laten ombouwen. Toen kneep 
ik ‘m wel een beetje, maar hij vond het prachtig. Het 
succes van Kia straalde ook op mij af. Ton van Soest, 
de rechterhand en van Frits Kroymans en de ceo van 
het bedrijf, had mij al eens gevraagd of ik niet naar 
de holding wilde. Dat had ik afgehouden maar op 
een zaterdagmiddag kreeg ik een telefoontje van 
Frits. Ik moest toch maar naar het hoofdkantoor 
in Hilversum verhuizen. Er moest het één en ander 
gereorganiseerd worden en daar zou ik uitstekend 
geschikt voor zijn. Eerlijk gezegd, streelde het mij 
toen wel dat ik ervoor werd gevraagd.”  Van Soest 
en De Vries leken een mooi duo te worden maar de 
eerste scheurtjes in het Kroymans-imperium kwa-
men al te voorschijn. Ton van Soest vertrok en voor 
hem in de plaats kwam de Belg Guy Demuynck. Op 
diens cv stond een imposante carrière bij Philips en 
hij was lid van de raad van bestuur van KPN. Maar 
met de buitenstaander Demuynck klikte het niet. 
Geen slaande ruzies natuurlijk maar duidelijk andere 
meningen. Het leidde tot een kille situatie op het 
Hilversumse hoofdkwartier. 
De meeste bedrijfsonder-
delen van Kroymans lie-
pen toen nog onberispelijk. 
De divisie Parts stond onder 
strakke leiding van Adriaan 
Roggeveen. Lease liep ook 
lekker, maar import en retail 
liepen slecht. En daar moest de 
mannetjesputter De Vries mee 
aan de slag. “Eerlijk gezegd wist ik 
niet wat ik zag. Directeuren die 
in demo’s van 150 duizend euro 
reden, auto’s die ze zelf nog 
nooit hadden verkocht. En 
dan meldden ze mij dat ze 
op zaterdag niet meer aan 
de slag gingen want die 
tijd hadden ze gehad. 
Kortom, ik maakte 
weinig vrienden en 

ik moest de nodige sluitingen doorvoeren. 
Na verloop van tijd wilde ik wel op mijn 
knieën teruggaan naar Kia. Maar daar 
zat Cor Baltus inmiddels en die deed het 
prima. Dus vertelde ik Demuynck  dat ik 
het bedrijf zou gaan verlaten. Maar voor-
dat we daar echt invulling aan konden 
geven, was Demuynck zelf al weg.” 

Neerwaartse spiraal
Het werd een neerwaartse spiraal. Het 
bankenconsortium morde steeds har-
der. Maar de zwaarste molensteen die 
Kroymans om de nek hing was zonder 
twijfel Cadillac van GM. De Amerikanen 
lieten Frits Kroymans grote investerin-
gen in heel Europa doen met de belofte 
om de Europese markt dan ook 
met de juiste modellen te bedie-
nen. “En daar kwam dus niets 
van terecht. Maar als je nou praat 
over een mooi moment, dan is het 
wel het moment in 2008 dat ik de 
deal met de Amerikanen wist te 
maken waarbij zij het importschap van 
onze schouders af zouden halen. Die deal 
had Kroymans  door de economische 
winter kunnen helpen.” 

GM failliet
Helaas voor Kroymans Corporation ging 
niet alleen General Motors failliet maar 
ook huisbank GMAC. Dus de gemaakte 
deal ging niet door en de problemen die het 
in financiële moeilijkheden verkerende 
GM veroorzaakte, beperkten zich niet tot 
Cadillac. Kroymans was tenslotte ook 

importeur van Saab en Opel-dealer 
met  27 vestigingen. Economisch 
ging het in Amerika snel slechter 

en Europa kreeg de eerste 
klappen te ver-

duren. De 
mil-

joenen die de (weinig succesvolle) buitenlandse 
dealerschappen kostten, kwamen ook op het conto 
van de Hilversumse onderneming. GM draaide de 
geldkraan dicht en hing daarmee de strop om de nek 
van Kroymans.  De Europese Cadillac-organisatie 
ging failliet en die gebeurtenis dreunde in de hele 
Kroymans-organisatie door. De huisbanken, waar-
onder ABN-Amro en NIBC, verkeerden zelf ook in 
slecht weer. Kortom, er was geen houden meer 
aan. 

Gemeenschap
Dus, na een duidelijke keuze te hebben gemaakt 
om ‘wat voor de gemeenschap te willen betekenen’ 
en de inspirerende verhalen van zijn beste vriend, 
meldde de toen 51-jarige Milco de Vries zich op een 
voorlichtingsavond van de politie. Het sprak hem 

enorm aan. Ook de opmerking ‘wil je je dagelijks 
laten uitschelden voor een hongerloontje? Kom 
dan bij de politie!’ schrok hem niet af. “Dat vond 
ik eigenlijk wel mooi.” Hij doorliep alle (fysieke) 
tests die van een politieagent-in-opleiding wor-
den gevraagd. Eén onvoldoende had de prille car-
rière kunnen knakken maar tussen de jonkies hield 
opa, zoals ze hem noemden, goed stand. Die jonkies 
hadden ook geen idee van de eerste loopbaan van De 
Vries. Toen één van hen een keer zijn naam in Google 
intikte was er wel even wat verwondering.  Er waren 
vragen te beantwoorden maar dat is inmiddels een 
afgesloten hoofdstuk. “Mijn beste maat is een ex-
marinier die in Afghanistan en Irak heeft gevochten. 
Dat lijkt mij wel even een wat pittigere ervaring dan 
mijn verhaal.  Mijn huidige coach Paul is 26 jaar. Hij 
gaf mij een paar weken geleden nog onderuit de zak 
omdat ik niet snel genoeg reageerde op zijn aanwij-
zingen. Stonden we bijna met een politiebusje vast 
in een groenstrook omdat ik mij afvroeg waarom hij 
ineens hard ‘naar rechts’ schreeuwde. Die direct-
heid spreekt mij erg aan.”
Terugkijkend heeft Milco de Vries geen spijt van zijn 
beslissingen. In het leven zitten soms bijzondere 

afslagen die allemaal aantrekkelijke kanten heb-
ben. “Je wordt gemakkelijker directeur dan een 

goede politieagent, dat zeg ik je. Maar zoals 
een wijs man het ooit zei:  niet het uiteinde-

lijke doel is het belangrijkste maar de weg 
ernaar toe. Daarvan moet je genieten. 

Elke dag.”

 ‘Ik heb jaren lang belachelijk 
veel geld verdiend’






