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De zeven levens van Spyker en Victor Muller 
Onder het ruim een eeuw oude Spyker motto “nulla 
tenaci invia est via” – voor volhouders is geen 
weg onbegaanbaar – maakte het gelijknamige 
moderne sportwagenmerk vijftien tumultueuze 
jaren mee. In december werd het faillissement 
uitgesproken, maar is het verhaal daarmee voorbij?
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De Spyker Aileron dateert uit 2008.

De roots van Spyker 
gaan terug tot 1880. 
Hier de C1 Aerocoque 
uit 1919.

Never a dull moment, mag je bij Spyker rustig 
zeggen. Een rondje googlen op het sport-
wagenmerk en het begrip ‘financieel’ levert 
74.600 hits op. In de Engelse taal bij ‘money 
problems’ zelfs 349 duizend. Toegegeven, 
het haalt het niet bij de 55 miljoen hits die 
GM dan genereert, maar u voelt waar we 
heen willen.
Als een kat met zeven levens stond het sport-
wagenmerk telkens weer op wanneer je als 
buitenstaander dacht dat het nu toch echt 
over was. Op 18 december werd na diverse 

‘bijna ongelukken’ door de rechtbank in 
Lelystad echter toch het faillissement van 
drie Spyker vennootschappen uitgesproken. 
Boeiende vraag: is het verhaal daarmee 
voorbij? Spyker is Victor Muller en de erva-
ring leert dat die doorgaans onverwacht 
toch nog een volgend leven in de mouw 
heeft. Zelf wekt Muller de verwachting dat 
Spyker met ‘een Amerikaanse producent 
van elektrische vliegtuigen’ door wil gaan 
om een baanbrekende elektrische auto te 
creëren. Op een of andere manier zie je de 
schaduw van Tesla’s Elon Musk op de ach-
tergrond. Een bron van inspiratie.
Muller kiest in het persbericht over het fail-
lissement tamelijk onbescheiden woorden 
uit een speech in oorlogstijd van niemand 
minder dan Winston Churchill (1942): ‘This 
is not the end. It is not even the beginning 
of the end. But it is, perhaps, the end of the 
beginning.’
Er is kennelijk nog leven in de brouwerij. De 
meest recente ontwikkelingen stammen van 
januari. Vrijwel gelijktijdig verschenen in 
de pers berichten dat bij de rechtbank in 
Leeuwarden hoger beroep was aangetekend 

NEDERLANDS 
SPORTWAGENMERK SPYKER 
NU DEFINITIEF FAILLIET?

tegen het faillissement en – overigens bleef 
dat onbevestigd door de betrokken partijen - 
dat de Nederlandse fiscale opsporingsdienst 
de voormalige top van Spyker zou gaan 
horen in verband met een al lang slepend 
Zweeds onderzoek naar belastingfraude bij 
Saab. Wie dat precies betreft wordt voor 
zover we kunnen nagaan overigens niet 
genoemd.

DAGENS INDUSTRI
Dat doorzetten past zeer in het beeld dat 

‘we’ inmiddels van Victor Muller hebben 
– never surrender – maar het horen van de 

fiscale opsporingsdienst van de voormalige 
Spyker-top in ons land is minder bekend. De 

‘zaak’ speelt echter al geruime tijd in Zweden, 
waar het groot nieuws is voor onder andere 
Dagens Industri. Het grootste Zweedse 
financieel dagblad omschrijft het als volgt: 

“De verdachtmaking gaat uit naar vergoe-
dingen die zijn uitbetaald aan Saabs voor-
malige eigenaar en voorzitter van de raad 
van bestuur Victor Muller. In totaal zou het 

gaan om ongeveer acht miljoen kronen die 
zouden zijn uitbetaald aan Mullers bedrijf 
op de Nederlandse Antillen. De vergoeding 
zou als een consultancy fee uitbetaald zijn 
en niet als loon. Daarmee zou hij belasting 
hebben ontweken.”
Heeft die zaak kans van slagen? Het is opval-
lend dat de bal na jaren kennelijk in ons land 
is neergelegd. 
Insiders menen dat deze constructie met 
consultancy in Zweden normaal is en door 
velen wordt gebruikt.

MULLER EN DE AUTOPERS
Vanzelfsprekend hadden we het de CEO van 
Spyker graag zelf gevraagd, maar er kwam 
geen antwoord op contactpogingen. Victor 
Muller en de Nederlandse autopers, dat gaat 
traditioneel niet zo heel soepel.
Het lijkt zeer de vraag of de jurist en entre-
preneur het autojournaille serieus wenst te 
nemen. De eerlijkheid gebiedt te melden dat 
schrijver dezes ook in omgekeerde richting 
lange tijd twijfels had. Het stamt van de 
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Strafbankje
De roots van Spyker liggen in een prototype, de 
Silvestris van Maarten de Bruijn. In ’99 werd 
de wedergeboorte van het merk geregistreerd, 
in oktober 2000 werd dat op de autoshow in 
Birmingham tastbaar met de Spyker C8 Spyder. 
Een tentoonstellingstraditie die door de jaren 
werd volgehouden, want naast zeven variaties op 
de C8 deed Spyker vooral van zich spreken met 
prototypes op autoshows. Heel véél studies zelfs. 
Victor Muller zelf nam veelal het design voor 
zijn rekening nam. Uitzondering is de Spyker C12 
Zagato op de autoshow van Genève, een concept 
car uit 2007.
Meest recente studies waren de B6 Venator en 
B6 Venator Spyder. Feitelijk op basis van de 
Duitse Artega, maar dan met Spyker jas. Het had 
de ‘betaalbare’ Spyker moeten worden en Muller 
bedacht er een unieke financiering voor in de 
vorm van obligatieleningen. Die je dan zou kunnen 
inruilen voor een auto.
Andere mijlpalen zijn er zeker. In 2004 kreeg 
Spyker een notering aan de beurs (Euronext). Dat 
duurde tot 2013 en daarbij viel in de media vaak 
de term ‘in het strafbankje’. In 2006 nam Spyker 
Midland Formule One over en neemt een seizoen 
lang deel aan de F1 races. Meest opmerkelijke 
wapenfeit: de overname van Saab in 2010. Dat 
avontuur duurde tot eind 2011.
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In Zweden kan het kwik flink dalen, maar ook 
in Nederland wil het wel eens koud zijn. 

Daarom introduceren we de Volvo V70 Nordic. 
Deze is zeer rijk uitgerust met onder andere 

Sensus Navigatie, Park Assist achter én 
Parkeerverwarming die u eenvoudig op afstand 
kunt bedienen met uw smartphone. U rijdt deze 
comfortabele V70 Nordic al vanaf € 38.995 en 
met 20% bijtelling. Kijk, dáár wordt u warm van!

EEN AANBOD WAAR  
U WARM VAN WORDT

racereplica voor twee ton aan ponden, ook nieuw. 
Maar goed, terug naar de CEO. ‘Een excellent ver-
koper,” constateren ook Robert van de Oever en 
Maarten van der Pas - de auteurs van twee boeken 
over Spyker en het latere Saab project - de dag na het 
faillissement op hun Spyker-Saab blog. Ze schetsen 
in vlammende kleuren hoe de sportwagenfabrikant 
regelmatig langs de rand van de afgrond scheerde 
en starten met: “De Spyker is een mooie auto, met 
mogelijkheden. Jammer dat Victor Muller zo’n 
bedroevend slechte manager is.”

IS DAT ZO?
Is dat zo? Kan dat wel, als je vanuit een klein landje 
als Nederland kans ziet het sportwagenmerk van de 
grond te trekken en mondiale bekendheid te geven, 
vervolgens in Le Mans te racen en een Formule 1 
team te vormen en uiteindelijk zelfs Saab te kopen? 
In Zweden is hij bij het voormalig personeel van de 
Saab fabrieken nog steeds populair, weet zijn voor-
malige woordvoerder Eric Geers: “Het gekke is dat 
Victor met zijn flamboyante karakter zo ongeveer 
het tegengestelde is van een Zweed. Maar hij had 
het erg naar zijn zin daar en liet zich ook veel in de 
fabriek zien. Hij heeft zelfs nog persoonlijk afscheid 
genomen in de hal. Daar verzamelden zich toch nog 
even een paar duizend man. In elk geval een goede 
people manager. Niemand liep weg voor het defini-
tief was afgelopen. Ik denk dat je dat bij Spyker zelf 
in zekere mate ook kunt vaststellen.”

,,Laten we niet vergeten dat Victor uiteindelijk we 
degene was die de extreem gecompliceerde deal tus-
sen GM en Saab eigenhandig regelde, waar andere 
veel grotere partijen afhaakten omdat het te inge-
wikkeld werd. De combinatie jurist, handige zaken-
man en een onvoorwaardelijk geloof in zichzelf heeft 
toch gewerkt. ”
Toch hebben veel mensen het over ‘gebakken lucht?’

“Nou, dan is dat in elk geval culinaire gebakken lucht. 
Het zou me niet verbazen als Victor al weer ergens 
mee bezig is.”

HET PROBLEEM
Komt er een doorstart? Wordt het meest recente – in 
2013 op de autosalon van Genève gepresenteerde - 
Spyker B6 Venator project ooit nog opgepakt? Komt 
het bedrag van 75 miljoen nog boven water waar 
Muller de laatste tijd over sprak? En hoe moet je in 
dat licht het nieuwste idee over samenwerking met 
luchtvaartindustrie inschatten? Om met een produ-
cent van elektrische vliegtuigjes samen te werken 
aan een baanbrekende elektrische auto? 
PC-Aero is Duits, Airbus Frans, dus blijft Pipistrel 
als kandidaat over. Het lijkt een wel heel ambitieus 
project. Maar dachten we dat ook niet bij het F1 
team? En Saab? è

zou het inderdaad wel goed komen, want 
inderdaad: de wereld is vol hondstrouwe 
Saab liefhebbers en de 80 duizend ver-
kopen die Muller als break even punt 
noemde moest toch haalbaar zijn?

NIET TE STUITEN
Opeens werd duidelijk hoe Muller er al 
jaren in slaagt in alle uithoeken van de 
wereld telkens weer nieuwe geldschie-
ters en kredietfaciliteiten los te peuteren. 
Hij is op zo’n moment charismatisch en 
simpelweg niet te stuiten. Opgeven is 
geen optie. Wellicht omdat het de enige 
manier is om zijn eigen investering ooit 
nog terug te zien, maar toch: een verko-
per pur sang. 
Hoeveel Spykers er in de loop van de jaren 
daadwerkelijk zijn afgeleverd is echter 
in nevelen gehuld. Gezien de omzet die 
je in jaarcijfers vindt, kunnen het er in 
recente jaren in elk geval niet veel zijn. In 
een interview met een verslaggever van 
het Amerikaanse AutoWeek in juni vorig 
jaar houdt Muller het zelf op 280 stuks. 

“Zo’n 70 procent is nog in bezit van de 
eerste eigenaar.”
Belangstelling voor een zo goed als 
nieuwe? Zoek op Autoscout en je vindt 
er enkele met heel weinig kilometers. Bij 
Supervettura Sunningdale in de UK tref-
fen we drie nieuwe uit 2012 aan, met 50 
mijl op de teller. Inclusief een nog niet 
eerder geregistreerde C8 Laviolette 
voor 185 duizend pond. En een LM85 

eerste live ontmoeting op het terras bij een classic 
car show en het Bonhams veilingevenement op The 
Quail golfbaan – van Ben Pon - in Carmel Valley. In 
de aanloop naar het fameuze Pebble Beach Concours 
d’Elegance, waar de wedergeboorte van Spyker 
werd gevierd. Het moet augustus 2000 zijn geweest, 
vlak voor de geheel handgemaakte Spyker C8 Spider 
op de Birmingham Motor Show zijn debuut vierde.

“De belangstelling is groot,” zo vertelde Muller in 
Californië. Met het onstuitbare optimisme dat we 
inmiddels van hem gewend zijn. Als ik me goed 
herinner waren er al 64 belangstellenden en daarbij 
vielen vermaarde namen. Waarna ik subiet afhaakte.
Het kwam tien jaar later pas weer een beetje goed. 
Het ogenschijnlijk onmogelijke was inmiddels 
werkelijkheid geworden: Spyker had Saab gekocht. 
In het Zweedse Trollhattan presenteerde Muller 
hoogstpersoonlijk de nieuwe 9-5 aan een kleine 
internationaal gezelschap journalisten van het slag 
Auto Motor und Sport. En AutomobielManagement 
dus. 

’s Avonds aan tafel zette hij het verhaal naadloos 
voort. Overrompelend overtuigend. Misschien 


